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iKi çocuk babasıdır. 
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sıdır. 
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Çanakkale'de doğdu. 1991'de I9 Mayıs Universitesi Sağlık Hiz. MYO'ndan mezun oldu. Aynı yıl, mesleğinden 
ayrılarak edebiyata yöneldi. Yetişkinler ve çocuklar için roman, öykü ve masal türünde pekçok kitabı yayınlandı. Yazmaya devam eden Gökduman, evli ve üç çocuk annesidir. 


Esma Budak 


(976 yılında İstanbul'da doğmuş. Herkesin huzurlu bir dünyada yaşamasını istediği için Kendini eğitime vermiş. Çocuklara değerler eğitimi ve dil dersi, büyüklere eğitim yöntemleri dersi veriyor. Şimdi ise eğitim ve 
çocuk kitapları hazırlamakla meşgul. Evli ve bir kızı var 
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2002 yılında İstanbul Universitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Hâlen Kadıköy Müftülüğü'nde Kur'an 
kursu öğreticisi olarak çalışmakta, Bulmacalar ve Testler ile Temel Dini Bilgiler” isimli bir kitap çalışması 
bulunmaktadır. 


Neslihan Nur Türk 


973'te Ankara'da doğdu. Hacettepe Universitesi Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Bölümü'nden mezun oldu. Yetişkinler ve çocuklar için kitaplar yazdı. Çocuk şarkıları besteledi. Altınoluk Dergisi'nde yazmaya, Türkiye yi 
gezerek düşüncelerini anlatmaya ve Gülberenk Çocuk Programları ile çocuklar için çalışmaya devam ediyor. 


Tuğba Güler Bozkaya 


2002 yılında Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu, Cumhuriyet Universitesi İlahiyat 
Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı'nda yüksek İlsans yaptı. Hâlen Sivas Müftülüğü'nde Kur'an kursu öğreticisi. Evli ve bir çocuk annesidir. 


Zehra Özdemir 


Çocuk Gelişimi mezunu olan Zehra Özdemir, on yıllık öğretmenlik hayatından sonra, illustrasyon çalışmalarına yöneldi. Çeşitli dergi ve kitaplarda resimleri yayınlandı. Hâlen çocuklara yönelik hazırlanan kitaplarda 
resim çalışmalarını sürdürüyor. 


Merhaba Çocuklar 


Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed, “Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim.” 
buyurmuştur. Peygamberimizin takipçisi biz Müslümanlar da dini ahlaki değerlerlerimizi yaşamaya 
büyük önem veririz. Zaten büyüklerimizden de hep böyle görmedik mi? 

Öyle ki; 

6 Akşam pişirdiği yemekten, belki canları çekmiştir diyerek komşusuna bir tabak götürmeyi âdet 
hâline getirmiş olan bizim annelerimizdir. 

© Kendisine gelen müşterinin istediği ürünü sattıktan sonra, “Beyefendi ben siftah yaptım, 
isterseniz ikinci istediğinizi de komşumdan alınız, henüz o siftah yapmadı.” diyen kanaatkâr bir 
ecdadın torunlarıyız. 

© Muhtaç kişi alırken mahcup olmasın, istediği kadar alsın; verenin de kim olduğu bilinmesin diye 
sadaka taşları yapan bizim dedelerimizdir. 

© Fakirlere erzak dağıtırken onlar utanmasın diye, gündüz değil de akşam karanlığını seçen bizim 
ince düşünceli milletimizdir. 

© Dostuna bülbül gibi neşeli olup düşmanına şahin kesilen; canı ve kanı pahasına da olsa toprağını 
düşmana çiğnetmeyen bizim şerefli ecdadımızdır. 

© Kendisine yapılan küçük bir iyiliği bile hiç unutmayan ve bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır diyerek 
her gidenden dostlarına selam söyleyen bizim dedelerimizdir. 

© Camilerin duvarlarına kuş evi yaparak onların yemsiz ve susuz kalmamalarını sağlayan bizim 
büyüklerimizdir. 

© Dostluğu ahiret kardeşliği olarak görüp dostuna 'ahretlik” diye hitap eden ve aldığı her şeyi iki 
alıp birini dostuna veren bizim annelerimizdir. 


© İşte bizi biz yapan böylesine yüce değerlerimizdir. 


Elinizdeki bu seri, dini değerlerimizi konu alan on kitaptan oluşuyor. Her kitap merakla 
okuyacağınız; günümüzden ve İslam Tarihinden öykülerle dolu. 

Arkadaşlarınızla birlikte oynayacağınız oyunlar ve yapacağınız özgün dramalarla hem neşeli 
anlar yaşayacak hem de öğreneceksiniz. 

Eğlenceli, bilgili testler ve çeşit çeşit bilmeceler, bulmacalar heyecanınıza heyecan katacak. 

“SAYGI konusunun ele alındığı bu kitabı okurken içinizdeki güzel duyguları keşfedecek, 
değerlerimizi öğrenmenin hazzını tadacaksınız. 

Hem kendi başınıza, hem ailenizle ve öğretmenlerinizle birlikte yapabileceğiniz daha birçok 


etkinlik ise sizleri bekliyor. 


Sevgilerimizle... 
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Allahın Güzel isimleri 








Yüce Allah bizleri yaratırken, kırdaki çiçekler gibi aynı anda yaratmadı. Hz. Âdem 
Peygamber'den beri sırayla ve vakti geldikçe dünyaya geliyoruz. Ailemizden bizden 
önce dünyaya gelenler annemiz, babamız, dedemiz, ninemiz, amcamız, dayımız, 
teyzemiz oluyorlar. Ailemizden olmayıp da bizden önce dünyaya gelenlerse büyük- 


lerimiz oluyorlar. 








Dünyaya bir bebek olarak geliyoruz. Yemek içmek için, giyinmek için anne 
babamıza ve büyüklerimize muhtaç oluyoruz. Eğer onların şefkati, merhameti 
ve bakımı olmasa, bebek hâlimizle ne işimizi görebilir ne de hayatımızı devam 
ettirebiliriz. 

Biraz daha büyüdüğümüzde akrabalarımızın ve komşularımızın ilgisi ve 
sevgisiyle karşılaşırız. Onlar da bizi çok severler ve gözetirler. Bir ihtiyacımız 
olduğunda hep yanımızda olurlar. Sonra okula gideriz. Öğretmenlerimiz bizi 
sevgiyle eğitir. İyi bir insan olmamız için gayret gösterir, fedakârlık yaparlar. 
Üstelik büyüklerimiz bütün bu yaptıkları fedakârlıklar için bir karşılık da 
beklemezler. 

Bizlerin de değer bilen insanlar olarak, üzerimizde binbir emeği olan sevgili 
büyüklerimize saygı göstermemiz gerekir. Ayrıca elimizden geldiğince onların 
hizmetlerini görmeliyiz. Büyüklerimiz küçüklüğümüzde bizi nasıl koruyup gözettilerse biz de onlara öyle sevgi ve saygı duymalıyız. Bir ihtiyaçları olduğunda hemen yardımlarına koşmalıyız. Çünkü ancak bu şekilde, onların bizim üzerimizdeki 
haklarını belki ödeyebiliriz. 

Aslında aynı ülkede yaşadığımız bütün vatandaşlarımızın bizim üzerimizde 


hakkı vardır. Nasıl mı? Anlatalım. 
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Örneğin sofranızda yediğiniz peynir belki de 
Van'dan gelmiştir. Zeytin belki de Gemlik'teki 
bir zeytin bahçesinden... Giydiğiniz palto 
belki Bursa'da üretilmiştir; tuttuğunuz 
kurşun kalem belki de Rize'den geliyordur. 

Kim bilir yemeğinizdeki yağ Edirne'de, 


bastığınız halı Mardin'de üretilmiştir. Hoş 





kokulu partümünüzün gülü Isparta'dan... 
Bunlar böyle uzar gider. Peki şimdi bir düşünün, 
acaba 5-10 liraya aldığınız bu ürünleri kendi başınıza 
üretmeye çalışsaydınız acaba başarabilir miydiniz? Ya da kaç liraya mal ederdiniz? 

İşte gördüğümüz gibi milletimizin her ferdi aslında diğer insanların hayatını 
kolaylaştırmak ve güzelleştirmek için çalışıp didiniyor. Sizce her vatandaşımız 
saygıyı hak etmiyor mu? Diğer insanların ürettiklerinden faydalanırken “Allah bunu 
yapandan, yapımına sebep olandan razı olsun.” dememiz gerekmez mi? Elbette 
gerekir. 

Öyleyse gelin bu ülkede yaşayan her insanın, her büyüğümüzün kıymetini 
bilelim. Onları nerede görürsek görelim yaşlarına ve emeklerine saygı duymada 


kusur etmeyelim. Hiçbirini tanımasak bile. 
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Çok sevinçliyim çok. Neredeyse kanatlanıp uçacağım. Neden mi? Canım ninemle 


canım dedem bize geldiler de ondan. Hem de öyle birkaç günlüğüne değil, birkaç 


aylığına. Ninem ve dedem her yaz bize gelirler. Onlarla olmanın tadına doyum olmaz. 
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İşte ninem beni çağırıyor. 


- Zeyneeep! 


- Efendim nineciğim! 

- Gözlüğümü bulamıyorum. Yardım eder misin evladım? 

- Tabii, nine. Hemen gözlüğünü arıyorum. 

Aradım, taradım, ninemin gözlüğünü bulamadım. Musa'ya gittim. 

- Ninemin gözlüğünü gördün mü ağabeyciğim? 

- Gördüm... Üsküdar'a doğru gezmeye gidiyordu. 

- Lütfen alay etmeyi bırakır mısın? Hadi birlikte arayalım. 

- lıh, bilgisayarda oyun oynuyorum, git kendin ara. 

Musa'nın yaptığı doğru mu? Onun bir şeyi kaybolsaydı eminim ninem bu yaşlı 
hâliyle hiç üşenmez bütün evi arardı. Neyse aradım taradım, gözlüğü buldum. Ninem 
öyle sevindi ki... Beni yanaklarımdan öptü. Hayır duaları etti. Onun mutluluğu benim 
de mutluluğum oldu. 

Musa şimdi de televizyonu açmış, ilahi dinliyor. Öyle ki ev sesten gümbür gümbür 
inliyor. Ablam hemen Musa'nın yanına giderek televizyonun sesini kısmasını istedi. 

- Nedenmiş ol Bugün pazar, kimse bana karışamaz, diye diklendi Musa. 

Ablam da özellikle ninemin ve dedemin bu gürültüden rahatsız olacağını söyledi. 
Musa omuz silkerek: 

- Alçak sesle dinlenen müzik, soğuk çorba içmeye benzer, dedi ve inat etmeyi 
sürdürdü. 

Böyle durumlarda babam, hemen olaya el koyar. Geldi ve televizyonun sesini 
kıstı. Bize de büyüklerimize karşı daha saygılı olmamızı söyledi. Çok geçmeden hep 
birlikte sofraya oturduk. Mmm ninem ve dedemle kahvaltının keyfi başkadır. Laf lafı 
açtı. Eski günlerden konuştuk da konuştuk. Dedem dünyanın en tonton adamıdır. 
Yine yaptığı esprilerle bizi güldürdü. Yalnızca Musa'nın yüzü gülmüyordu. Müzik 


dinleyemedi ya... 




















Öğlen olunca dedemin ardında hep birlikte namaza durduk. Dedem namaz kıldırırken sanki içimde bahar çiçekleri açıyor. Kalbimden Anka Kuşu havalanıyor. Dedem 
her namazdan sonra bize en sevdiğimiz çerezlerden dağıtır. Bugünkü ödülümüz de 
kocaman birer avuç kuru üzümdü. Mmm, nefis nefis... 

Namazdan sonra ninem ve dedemle parka gitmek üzere evden çıktık. Dedem 
park havasına bayılır. Parktaki koca çınarın altındaki banka oturur ve “Burası benim 
köyümün yaylalarına benziyor.” der. Bugün de ninemle etrafı seyre daldılar. Biz de 
oyuna... Aradan çok geçmemişti ki Musa'nın mızmız sesi duyuldu: 

- Benim canım sıkıldı. Eve gidiyorum. 

- Hava çok güzel evladım, dedi dedem. Eve gidip ne yapacaksın? 

- Bana karışmayın. Gözlüğünüz kaybolsa benden biliyorsunuz, televizyonu açsam 


sesi yüksek diyorsunuz, parkta bile rahat yok. Artık bıktım. 
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Musa'nın sesini yükselterek konuşması büyüklerimi incitmişti. İkisinin de yüzü üzgün 
bir hal aldı. Dedem, yine de bir şey belli etmeyerek: 

- Öyleyse eve birlikte gidelim, dedi. 

Musa hiç oralı olmadı. 

- Dede, sen bastonunla kaplumbağa gibi yürüyorsun. Bana yetişemezsin ki, diyerek 
koşup gitti. 

Hepimizin neşesi kaçmıştı. Parkta biraz daha oturup sonra kös kös eve döndük. Bize 
kapıyı kim açtı dersiniz! Musaa! Başını utanarak yere eğdiğine bakılırsa yaptığından 
pişman olmuştu. Galiba olup biteni annemle konuşmuşlar. Bizimki hemen uzanıp 


dedemin bastonunu aldı. 



















- Söylediklerim için özür dilerim dedeciğim, dedi. Saygısızlık ettim. Beni 
affet! 


Dedem Musa'yı kucaklayıverdi. De- 


dıklarımızı düşündüm de... İçim bir garip 
oldu. Bir gün ben de büyüyeceğim. Önce anne, sonra ak saçlı bir nine olacağım inşallah... O günler geldiğinde çocuklarım, torunlarım beni çok sevsinler 
istiyorum. Bugün büyüklerime nasıl 


davranırsam yarın küçüklerim de bana 





öyle davranır değil mi! Musa'ya bakın 
dedemin dizinin dibinden ayrılmaz 
oldu. Birlikte kaplumbağa ve tavşan 
yarışı bile yaptılar. 
Yaşasın! Biz sevgi ve saygı dolu 


kocaman bir aileyiz! Ya siz? 


de, torun sımsıkı sarıldılar. Bugün yaşa- . 
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Sevgili Arkadaşlar! 


Sizin de uzağınızda yakınınızda, sevip dünyalar kadar değer verdiğiniz 
büyükleriniz var değil mi? Tıpkı Zeynep'in ninesi Ve dedesi gibi: kimi zaman 
onlar SiZ€ gelir bazen de siz onların ziyaretlerine gidersiniz. Çünkü hayat. 
büyüğüyle. küçüğüyle herkesin birbirine say9ı: sevgi ve ilgi göstermesiyle 


güzeldir. 


Peki, öykümüzün afacan karakteri Musa'nın büyüklerine karşı tutumunu 





nasıl buldunuz? Musa evde istediği gibi davranamadığı için ninesini VE dedesini 
suçladı. Üstelik parka onlarla birlikte geldiği hâlde. sıkıldığını söyleyerek 
sorumsuzca oraY terk etti. Ya dedesini kaplumbağaya benzetmesine ne 
demeli! 

Zaman zaman hepimiz gönlümüzce davranmak isteriz. Kimseden İZİN 


almadan gezmek dolaşmak. oyunlar oynamak. yemek içmek bize eğlenceli 











gelebilir. 
Fakat biz insanlar her Kim olursak olalım birbirimize karşı sorumluyuz. Çünkü 
Allah biz kullarını yalnız VE tek başına yaratmamıştır. Hepimizin bir anne VE 
babası Var. Dünyaya geldiğimizde annemiz bize gözü gibi bakar. babamız . 
evimizin ihtiyaçlarını karşılar. Ninemiz. dedemiz bizim üstümüze 
titrer. Teyzemiz. amcamız, halamız tatillerde görüşmek için 
yolumuzu gözler. Ya okulda bize binbir emek veren 
öğretmenlerimiz. en küçük ihtiyacımızda kapısını ul 
lattığımız komşularımız; sokağın başındaki bakkal yaza” 
arnca ve daha kimler kimler... Sg # 
Öyleyse biZ kullarını topluluk hâlinde yaşatan 
Rabbimize şükredelim. Bizi koruyup gözeten iğ 
yüklerimizin değerini bilelim. Onların üzerimizde çok 
emeği Var. Unutmayalım ki her çocuk bir gün büyür V€ 


küçüklere örnek olur. 





Güzeller güzeli bir çocuğun oldu. O kadar çaresiz ki, ne konuşabiliyor ne yürüyebiliyor. 
Altını temizledin, yedirdin içirdin. Hele o gazı... Geçsin de ağlaması dursun diye geceni ği 
gündüzünü şaşırdın. Sadece gülsün, sağlık ve mutluluk içinde büyüsün diye hiç durmadan A 
çalıştın. Tüm yorgunluğuna rağmen enerjisini atması için parka götürdün. Zarar görme- | 
sin diye arkasından koştun durdun. Kendine yeni giysiler almadın, ona aldın. En sevdiğin 
yiyecekleri yemedin yedirdin. Hastalandı, geceleri uykusuz kaldın. 


Derken o büyüdü, sen yaşlandın ve hastalandın. Artık yürüyemez hâle geldin. Diş- 





lerin döküldü, kulakların duymaz oldu. Yardımsız yemek bile yiyemiyorsun. Tıpkı bebek 
gibi bakıma muhtaçsın. Büyük fedakârlıklarla büyüttüğün çocuğun ise çok meşgul. İşleri 
ve tamamlaması gereken bir kariyeri var. Sana doğru dürüst vakit ayıramıyor. Sonunda, 
“Anne sana çok iyi bir yer buldum. Orada benim evimden daha rahat edeceksin.” diyerek 


valizini hazırlıyor. Sonra birlikte evden çıkıyorsunuz ve hiç bilmediğin tanımadığın insan- 





ların arasına, “Huzur Evi” denen bir yere geliyorsunuz. Binbir emekle büyüttüğün Çocuğun 


seni burada bir başına bırakıp gidiyor? 











Huzurevi / 
e, 












Biri genç, biri yaşlı iki kişi, seyahat ediyorlardı. Gencin adı Bilal idi. Ezan okununca, 


Şi birlikte yol üstündeki bir mescide doğru yöneldiler. Yaşlı adam, bastonunu kapıya da- 





i yayıp içeri girdi. Bilal de onun ardından, elindeki asayı aynı yere koyup mescide 


daldı; fakat bu sırada, amcanın bastonunu yere düşürdüğünü fark ede- 







medi. 

Namaz bitince amca önde, Bilal arkada, kapıya doğru 
yü-rüdüler. Amca, baktı ki bastonu düşmüş, eğilip bastonunu yerden aldı. İhtiyarın, eğilerek bastonu aldığını 
gören Bilal, yaptığı hatayı anladı ve çok üzüldü. Dedi ki: 

- Efendim, hakkınızı helal ediniz. Çünkü aceleyle 
namaza yetişeyim derken bastonunuzu yere düşürmüşüm. 
Benim yüzümden zahmete girip eğilmek zorunda kaldınız. 

İhtiyar, gencin ince düşünüşünü takdir ve hayranlıkla seyre- 
derken: 

- Endişelenme evladım, zararı yok, dedi. Ama Bilal'in içi rahat 


etmedi, şunları ekledi: 


- Efendimiz sallallahü aleyhi vesellem, “Ey insanlar! Kimin üzerine ' 





geçmiş bir hak varsa onu hemen ödesin. Dünyada rezil olurum diye 
düşünmesin! İyi biliniz ki dünya rezilliği, ahirettekinin yanında pek hafiftir.” 
(Taberâni, el-Mu'cemü'l-kebir, 18/280) buyuruyor. Ben yarın kıyamette, hesap 
gününde Rabbimin huzurunda rezil olmaktan korkarım. 
Yaşlı adam, bu imanlı genci çok sevdi ve yol boyunca ona nice güzel dua etti. 
- Allah'ım! Hem inançlı, hem de büyüklerine karşı saygılı olan bu genci koru. 


O hiçbir zaman zahmet vermesin büyüğüne, ersin Senin katından, rahmetin 


büyüğüne! Amin. 














Küçük bir fare kırda gezintiye çıkmıştı. Otlamakta olan bir deveye 
rastladı. Deve upuzun boyu ve kocaman hörgücüyle farenin gözüne pek bir büyük 


göründü. Yavaşça yanına yaklaştı. Devenin boynundan sarkan yuları görünce 
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şaşırdı. “Demek bu koskoca deve birilerinin çekiştirmesiyle yürüyor.” diye düşündü. 
Hemen cesarete gelerek devenin yularından tuttuğu gibi çekiştirmeye başladı. 


Deve, otlamayı bırakıp tarenin peşi sıra yürüdü. Aslında gitmek istemese 











onunla gitmezdi. Koca devenin küçük bir fareye güç yetirmesi kolay şeydi. 

Ama o yumuşak huylu bir deveydi. Kendisinden küçükleri de severdi. Böyle 

>. birsüregittiler.. 

Küçük fare bu gezi sırasında keyiften dört köşe olmuştu. Öyle ki 

gelene geçene laf yetiştiriyordu. 

> - Heyy bana bakın, diyordu. Küçücük 

a > boyumla benden kat kat büyük bir devenin 
Yi <<» önünden yürüyorum. Demek ki akıllı olmak için büyük olmaya gerek 

yokmuş. Ben harika bir fareyim. 

Böyle epey yürüdüler. Derken bir su kenarına geldiler. Güldür güldür akan suyu 


görünce farenin gözleri korkuyla büyüyüverdi. 





- Ayy! Ne derin su, şimdi buradan nasıl geçeceğiz, diye bağırdı. 


Deve hemen bacağını suya sokup baktı. Su ancak dizine geliyordu. 

- Korkacak ne var ki, dedi. Su dize kadar geliyor. Geçip gideriz. 

Fare korkulu sesiyle: 

- Senin dizine kadar gelen su, benim boyumu çoktan aşar. Beni sırtına al da suyu 
birlikte geçelim, diyerek sızlandı. 

Deve, gülümseyerek: 

- Az önce küçücük boyunla benim önümden yürüdüğün için böbürleniyordun. dedi. 
Hani büyük olmak önemsiz bir şeydi. 

Fare, utanarak başını önüne eğdi. 

- Haklısın, dedi. Ben küçük bir fareyim. Ama haddimi bilmeyerek senin gibi bir 
büyüğüme saygısızlık ettim. Senden özür diliyorum. Şimdi lütten beni karşıya geçirir 
misin? 

- Hadi öyleyse, dedi deve. Atla hörgücüme. 

Birlikte karşıya geçtiler. O günden sonra fare; büyüğünü büyük, küçüğünü küçük 
bildi. Ne zaman deveyi görse saygıda kusur etmedi. Deve de bu küçük tareciği koruyup 
gözetti. Dostlukları da böyle sürüp gitti. 


(Mesnevi, Cilt: Il. Beyit: 3472-3489) 


Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nı Yaşamaya Hazır mısınız? 


Kahramanınızı seçecek, hakkında bilgi toplayarak, onun rolüne gireceksiniz. Aşağıdaki gibi, 


seçtiğiniz kahramanı bir iki cümleyle tanıtacaksınız. 


Karnımdaki bebekle karlı dağları geçtim. Askerlerimize cephane taşırken şehit 
düştüm. 
Tüm silah arkadaşlarım gözlerimin önünde şehit oldu. Son kurşunuma kadar düşman 
korktu benden. ayrılmadım cephemden. (Düşmanı psikolojik olarak çökerten asker) 
Kocamdan kalan tek hatıra elmas küpelerimi bozdurarak aldım bu tüfeği. Ey düşman 
verebilecek bir canım kaldı şimdi. 
Aslında adım Ali. Rumcauı iYi bildiğim için, beni ajan olarak kullanabileceğini sandı Rum askeri. 
Küçüğüm, korkarım sandılar ama ben Türk birliklerine getirdim, gizli bilgileri. 
Kurtuluş Savaşı'nda kadınları topladım. Mehmetçiğimiz rahatlıkla savassın 
diye çorap. kazak, fanila ördürttüm. Cephe yollarında aşkerlerimin karını doyurdum. 
Bacaklarım yaralı olsa ne yazar; sürüne sürüne de olsa düşman baskınını Türk Birliği'ne 
haber verdim. Felaketleri önledim. 
Düşmanı kılavuzluk yapmakla kandırıp esir aldım. Mehmetcikle birlikte savaşıp kasa” 
bamızı zalimlerden kurtardık. 





Fırıncı Ali: 65 yaşındaysam 
düşman askerleri. Tekbirl 





Hamd-ü senalar olsun Cenab rütbeye kadar ulaştırdı. Yine mukadderat-i İlahiye olarak beni asker yaptı. Siz de ebeveynim olmak dolayısıyla, beni vatan ve 


ma olan mukaddes vazifemi yerine getirmeye çalışıyorum. Şehitlik rütbesine kavuşursam 
Cenab-ı Hakk'ın en sevimli kulu olduğuma kanaat edeceğim. Asker olduğum için 6u her 
zaman bana pek yakındır. Sevgili babacığım ve valideciğim, göz bebeğim olan zevcem 
Münevver ve oğlum Nezihçiğim önce Cenab-ı Hakk'ın sonra sizin himayenize bırakıyorum... Bana hakkınızı helaf ediniz, Ruhumu şad ediniz. Refikama yardımcı olunuz. 
Hepiniz her gün beş vakit kılınız. Ruhuma Fatiha okuyarak beni sevindiriniz, 

Elveda, elveda, cümlenizi Cenab-ı Hakk'a tevdi ve emanet ediyorum. Ebediyen Allah'a 
ısmarladık, Sevgili babacığım ve valideciğim. v 


Oğlunuz Mehmet Tevfik 


Siz ac bir hâlde savaşmişker gün torunlarınızın, ülkenin cneiji kaynaklarını, SUYunu israf etmesi, 
kaynaklarını kurutup, kirletmesi size ne hissettirir? 


Şimdi bu şehitlerin torunu olarak biraz önce yazdığınız mektupları okuduğunuzda kendinizi saygılı 
ve hayırlı bir torun olarak görüyor musunuz? 
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Alıp başımı giderim 
buralardan. 


Ay, “Küçüksem küçüğüm, hep ben Mi 


ğim Dünya'nın çevresinde ?” 






dönece 
deyip alıp başını giderse. 


Manevi annem ve 


Bana ne, canım 

şimdi > Ş 

>, Öğrenciler. öğretmen 
| nel” deyip derslerde konusup tenet- 


füslerde susarsa; 


lerine, Dana 








Eski kitaplar kırış 
kırış olmuşlar kütüphanede güzel 
durmuyorlar. 







Yeni kitaplar, eski kitapları “Kırış 
kırış olmuşlar kütüphanede güzel 
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muyorlar.” düşüncesiyle kolilere 


dur 
koyup kaldırırlarsa; 









Taksi 
siler, kamyonlara yol 
ağırlıkla haydi i 


| gecerlerse: 


Haydi hurdalığaaa! 
meyip “Bu 
hurdalığa,» diye dalga 


I Gamma 
| 


— Çocuklar. servisle giderken sotö" 
| arncaya dikiz aynasında dil çıkarıp 


kafasına parmaklarıyla kulak yapar 


, larsa: 


Şoför amcaaaal 






































































































































© Dinlediği sözlerin n gereğini 
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Bir üni içeri li 7 kalkar 
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Eğer büyüğü vefat etmişse, onu hayırla anar. 
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Büyüklerinin ardından kötü (o İl 
(6 İN Büyükleri konuşurken sözlerini kesmez. |.“ 


konuşmaz. | Ji X 1) 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































aa OR 


Vügg 








<N > 


Bü < lerimi Seviyorum 


Güzel bir gündü. İki kardeş birlikte yürüyüşe çıktılar. Abla bugün kendini bir 
öğretmen gibi hissediyordu. 
| - Büyüklerimizi saymalıyız, dedi, kaşlarını kaldırarak. 
- Hadi sayalım, dedi kardeşi, gülücükler saçarak. Ardından, küçük parmaklarını tek tek 
göstererek saymaya başladı: Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi... Tam o sırada ablası: 
- Hayır! Öyle değil, diye atıldı. 
Küçük kız şaşırdı. Bu büyükler başka nasıl sayılırdı? Düşündü, düşündü... Çok geçmedi, 
© yüzü bir anda güldü. 
- Anladım. dedi, şöyle: İki, dört, altı, sekiz... 
- Hayır, dedi abla, yine bilemediniz! 
- Ya nasıl sayacağım sen söyle, dedi çocuk. 
Abla bu soru üzerine, bilmiş bilmiş başını salladı: 


- Büyükler öyle, elma sayar gibi sayılmaz. Saymaktan değil, saygı duymaktan söz ediyoruz. 















O sırada elinde poşetlerle, köşede mahallenin yaşlılarından Fatma Teyze beliriverdi. Abla, hemen koşup Fatma leyze'nin 

elindeki poşetleri aldı. Güler yüzüyle evine 

kadar taşıdı. Fatma Teyze, gördüğü ilgiden çok memnun kalmıştı. Onlara birer 
elma ikram etti. Küçük çocuk, elmayı 
ısırarak “Mmm elma nefismiş!” diye düşündü. 

Bu sırada abla, Mehmet Amca'nın 
karşıdan yorgun argın gelmekte olduğunu görünce, hemen yandaki bakkaldan bir sandalye istedi. Oturması 
için Mehmet Amca'yı buyur etti. 

- Ah evladım. Elin kolun dert görmesin, dedi amca. Hastaneden geliyosandalye bana ilaç gibi geldi. 

Mehmet Amca soluklandıktan sonra, hayır dualar ederek yoluna devam etti. 
Bizimkiler, Mehmet Amca'nın ardından sevgiyle baktılar. Abla bu sefer de Hacer 
Nine'nin kapısını çalarak sordu: 

- Nineciğim nasılsınız? Bir ihtiyacınız var mı? Ninecik gülümseyerek: 

- Allah razı olsun, evladım, dedi. Gelmekle ne iyi ettiniz. Bana bakkaldan ekmek alır 
MISINIZ? 

Abla, kardeş bir solukta bakkala gidip geldiler. Hacer Nine'nin de yüzü gülmüştü. 
Ağrıyan dizlerini ovuşturdu. Bizim ufaklığın başını okşayarak: 

- İyi ki sizin gibi akıllı çocuklarımız var, dedi. Yoksa biz yaşlıların işi zor. 

Abla, kardeş, mutlulukla eve geldiler. Abla sordu: 

- Evet küçük hanım, büyüklerimize saygı duymak ne demekmiş, anladın mı bakalım? 

- Evet, anladım, dedi küçük kız. Saygı duymak; büyüklerimizin yüzünü güldürmekmiş. 

Abla gülümsedi. Kardeşinin bu şirin hâli onu hep mutlu ederdi. 

- Büyüklerimize hak ettikleri değeri vermek ve saygı göstermek, çok zevkli ve çok 
güzeldir, dedi. Büyüklerine saygı gösteren, hem onların duasını, hem Allah'ın sevgisini 
kazanır. 

Küçük kızın yüzünde mutluluktan güller açtı. 


- Yaşasın! Büyüklerimi seviyorum, dedi. Hem de en güzel şekerlemelerden bile daha 
çok. 
ba © 
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rum, o kadar yorgunum ki sorma. Şu / 
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Okuldaki yarışmayı kazandınız ve Avrupa'ya bir haftalığına tatile gitmeyi hak 
ettiniz. Bu güzel haber sonrası koskaca heykellerle süslü bir Avrupa şehrinde buldunuz kendinizi. 

Arkadaşlarınızla heyecan ve ilgiyle dolaşıyorsunuz. Farklı dil ve dindeki bu insanlara 
ilgi ve merakla tebessüm ediyorsunuz. Karşıdan karşıya geçerken uzaklarda bile olsa 
taşıtlar ağırlaşıp, size yol veriyorlar. Yayalara saygıyla öncelik tanıyorlar. Müzelerde 
herkes birbirini rahatsız etmeden hareket ediyor. Parklarda ve yollarda engelliler hep 
düşünülmüş. 

Derken metroya biniyorsunuz. Çocuklu bir bayan geliyor ve arkadaşlarınız hemen 
kalkıp yer veriyor. Bayan şaşkın, ne olduğunu anlamamış bir şekilde oturuyor. Bir iki 
durak geçtikten sonra yaşlı bir amca geliyor ve ona da sen yer veriyorsun. Amca 


şaşkınlıkla; 


“Sen Müslim?” diye yarım yamalak Türkçe'siyle soruveriyor. 








 g 


Bu sefer şaşıran siz oluyorsunuz ve “Evet ama Müslüman 
olduğumu nerden anladınız?” diye soruyorsun. Amca: 

“Ben iş için kaldı üç sene Iürkiye. Bizim ülkede saygı çok 
önemli olmak ama büyüklere, çocuklulara yok yer 
vermek. Ne zaman geldi 18 yaş, çocuklar ayırmak 
büyüklerle evleri. Ben Türkiye'de gördü ve ilgimi 
çekti. Orada benim bir arkadaş anlattı. Sizin peygamberi görmeye yaşlı bir adam gelmek. Oradakiler yaşlı 

adama yer vermede gecikti. O zaman demiş ki “Küçüklerimize merhamet etmeyen 

ve büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.” (Tirmizi, Birr, 15) Ben çok 
etkilenmek. Şimdi seni gördü ben, aklıma geldi. Anladım sen Müsliman.” 

Sen ise “Elhamdülillah Müslümanım.” dediğinde amca, “Keşke bizim çocuklar da 


olmak sizler gibi, ben çok imrenmek size. Emin olmak ben, sizin peygamber sizinle 





gurur duyuyo, perfect!” dese; 


Ne hissedersin? 


“...............eee..........ee.........e........e....................... 
“...eeee.....eee..........e.....ee....ee..e.......e..e.......e.ee.. 


“......e......e...e.................e.....e...e.ee..e..ee.e....e.e...e.. 


Peygamberimizin, “Bir genç, yaşından dolayı bir ihtiyara saygı gösterirse, Yüce 
Allah o gence, yaşlandığı zaman saygı gösterecek kimseleri mutlaka var eder.” 
(Tirmizi Birr, 75) 


Hadis-i şerifini, düşününce nasıl davranmak geliyor içinden? 


“......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 


“.......................................................................................................................... 


Anneme 


Komşumuza 


Bakkal amcaya 


Öğretmenime 
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Okuldaki temizlik görevlisine 
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Kimlere, nasıl saygılı davranabiliriz acaba? 
N 
Yapabileceğiniz saygılı davranışı noktalı boşluklara yazın ve 


bu davranışı uyguladığınız günleri istediğiniz bir renge boyayın. 










Bunu bir hafta boyunca uygulayın. 


Bakalım en çok kime ya da kimlere saygılı davranacaksınız. 


vs | 
Yoksa hepsine mi? Haydi bakalım görece!” 
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Nezaket sahibi ve ince düşünceli | 


olduğum düşünülür, diğer insanlara örnek olarak 
gösterilirim. 














ze 


Z 
nimle karşılaşınca umursama 


İnsanlar be 
bir şekilde davranır. 


n hem dünyada 


Kalo kırdığım iÇi 
te işlerim ters 


hem de ahiret 
gider. 













imse bana say9ı duymaz. 










Büyüklerimin dualarını alır, 
hem bu dünyada hem de ahirette 
başarılı olurum, 
—— | 
a — Herkes kaba ve düşüncesiz 


olduğumu düşünür. 











Selma ve Büşra birbiriyle iyi anlaşan iki iyi arkadaştı. Aynı sınıfta okuyorlardı. Okula da 
otobüsle birlikte gelip gidiyorlardı. O gün yine okul dönüşü durağa gelmiş otobüs bekiyorlardı. Okul ve iş çıkışı olduğundan durak hayli kalabalıktı. Az sonra gelen otobüse 
bindiler. 

Büşra'nın o gün beden eğitimi dersinde koşarken ayağı burkulmuştu. Bileği inceden 
inceye sızlıyordu. Oturmak için koltuklara bakındı. Neyse ki arkada boş yer vardı. Selma 
ile birlikte oturdular. Az sonra otobüs hareket etti. Selma ve Büşra okuldan, derslerden 
konuşmaya daldılar. Derken otobüs duraklardan birinde durarak tekrar yolcu aldı. İçerisi 
daha da kalabalıklaştı. Selma ve Büşra'nın oturdukları koltuğun yanına da bir teyze dikildi. 
Teyzeyi gören Selma, hemen başını çevirip onu görmemiş gibi yaptı. Büşra ise göz ucuyla 
teyzeye baktı. Onun ayakta kalmasından rahatsız olmuştu. Selma'nın kulağına eğilerek: 

- Şu teyzeye yer versek, çok yorgun görünüyor, dedi. 

Selma, umursamaz bir hâlde: 

- Bugün beden eğitimi dersinde çok yoruldum, dedi. Ayakta duracak hâlim yok. 
Büşra da yorgundu. Fakat ayakta 







duran teyze de hayli yorgun 

görünüyordu. Üstelik elinde 

ağır bir çantası vardı. 
Büşra, teyzenin ayakta 
güçlükle durduğunu fark 
e debiliyordu. O yüzden 
oturduğu yerde bir türlü rahat değildi. Ancak 
ayağa kalkarsa ayak 
bileğindeki ağrının 
artmasından da korkuyordu. Selma'ya 
baktı. Arkadaşı dışarıyı seyretmeyi sürdürüyordu. 





“....e..ee..e.......e.....e.ee....e...e................................e.................. 





& Acaba teyze, tam okul çıkışı saatinde değil de başka bir vakitte otobüse binse 
daha iyi olmaz mıydı? 
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Bu Kim? 


Öğretmen ya da hakem olarak belirlenen kişi, bir kağıda dört kişinin isimini ve unvanını 
yaşıyla birlikte yazar. Unvanlar şaşırtıcı ve esprili olabilir. Örneğin; 
Hakim Mesut Bey, yaş: 54 / Bedavacı Ali, yaş: 13 / Bakkal Hüseyin, yaş: 62 / Şirin Leyla, yaş: / 
Kel Abdi, yaş: 2, Şakacı Hilmi, yaş: 83 gibi. 
© Yarışmacılar en fazla 30 saniye bu kâğıda bakabilirler. Sonra kâğıt kaldırılır. 
© Öğretmen ya da hakem kişi, kâğıttaki isimlerden birini ünvanıyla birlikte söyler. 
Söylenilen isim küçük birine ait ise yarışmacılar oturur, büyük biri ise ayağa kalkarlar. 
Böylece diğer isimler de tek tek söylenir. 
$ Yanlış hareketi yapan yanarak oyundan çıkar. Şaşırmadan en sona kalan birinci olur. 
© İkinci kademede oyun biraz daha zorlaşır ve kâğıda iki kişi daha aynı şekilde eklenir. 
© Bir önceki oyun gibi oyun tekrarlanır. Üçüncü kademede iki kişinin ismi daha yazılır. 
Gitgide kişi isimleri artarak oyun devam eder. 





© En sonuncu oyun, her oyunun birincisiyle yapılarak “En Birinci” seçilir. 








Oyundan sonra şu sorulara cevap aranır : 





Kişilerin unvanları ve yaşları onlara karşı davranışlarımızı nasıl etkiler ? 





Bakalım insanların en güzel ahlaklısı, en naziği en ince düşüncelisi olan sevgili 
Peygamberimizin ne kadar saygılı oluşunu hanımı Hz. Aişe, nasıl anlatıyor: 

Peygamber Efendimiz, Hz. Fâtıma yanına geldiğinde ayağa kalkar, onun elini tutar, 
kendisini öper ve yanına oturturdu. Fâtıma da muhterem babası geldiğinde aynısını 
yapardı. (Ebü Dâvüd, Edeb, 143-144 Tirmizi, Münâkıb, 60) 

Allah Resülü (s.a.s.) Fâtıma'ya olan sevgisi ve saygısı sebebiyle bir sefere çıkacağı 
zaman en son onunla vedalaşır, döndüğünde de ilk olarak yine ona uğrar ve şefkatle 


onun yanaklarından öperdi. (Ebü Dâvüd, Tereccül, 21) 


sü saygılı VTaniyo, 






Abi ezan okunuyor, 
radyoyu 
kapatıyorum. 





Hanım, 
, koy termostan bir 
Hasan Amca bak çay içsin amcam. 
kendini evinde gibi 
hisset diye çoluk 
çocuk geldik. 





Dağ gibi adamdı, 
hastalık ne hâle so- 


| | İL 4 kuyoradamı? 


Ahh ah!.. 












Nereden kaptınız 
bu mikrobu 
ah ahh” 














Ü Önce büyükler! 
Sen geç abi, sana 
/ N saygım sonsuz! 


DELİL 


Evet kim geliyor 
şimdi ? 


Bu ne saygısızlık! Hiç 
namaz kılacağım 
vakit aranır mı 
insan? 








Amaç: İnsanların hangi durumda olursa olsun birbirine saygı göstermesi ge- 





rektiğini anlamak. 
Büyüklere saygının ifade edildiği önemli ortamlardan biri olan metro, otobüs, minibüs 
vb. ortam sınıfta dramatize edilir. 

Drama için sınıftan şoför, hamile kadın, genç kız, delikanlı, yaşlı teyze, amca vb. roller dağıtılır. 
Öğretmen, rolleri, önceden hazırladığı ve üzerinde rollerin yazılı olduğu küçük kâğıtlarla öğrencilere dağıtabilir ya da oyun doğaçlama şeklinde gerçekleştirilir. 

Şoför: Yolculara kaba davranan, sabırsız, yolcular binmeden otobüsü hareket ettiren, istenen durakta durmayan, yolculara bağırıp hakaret eden bir karakterdir. 
Hamile kadın: Zorlukla otobüse biner, otobüs tıklım tıklımdır, yer bulamaz. Otobüste bulunan 
gençler hamile kadına yer vermez. 
Koltuk değneğiyle ayakta güçlükle duran bir engelli: Kalabalıkta güçlükle ilerlemeye çalışır. 
Bastonuyla ayakta güçlükle duran yaşlı bir amca: Üzgün bir yüzle koltuklarda oturan gençlere 
bakar. 
Beli iki büklüm bir nine: Küçük inleme sesleri çıkararak ayakta durmaya çalışır. 
Genç kızlar ve erkekler: Koltuklarda oturur, kendi aralarında sohbet edip gülerler. Yaşlılara 
ve hastalara yer vermezler. 
O sırada otobüs aniden fren yapar; ayaktaki yolcuların çoğu yere düşer. 
(Ay, of, uf sesleri duyulur.) 
Dramanın sonunda herkes birer cümleyle düşüncesini söyler. Böylece saygı konusunda 


empati kurulmaya çalışılır. 








LA | 
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Merhamet Et! 


Peygamber Efendimiz (s.a.s.) çocukları çok severdi. Her gördüğü yerde 
çocuklarla ilgilenir, onların başını okşardı. Çocuklar da onu çok severler, 
onun sözlerini dikkatle dinlerlerdi. Peygamberimize saygılı davranırlardı. 
Bir gün Sevgili Peygamberimiz, torunu Hazreti Hasan'ı öpüyordu. O sırada 
yanında bulunan bir adam: 
- Siz çocuklarınızı böyle öper misiniz? Benim on çocuğum var. Fakat onlardan 
hiçbirini bir kere bile öpmedim, dedi. 
Peygamberimiz, evladına şefkat ve merhamet göstermekten yoksun olan bu 
adama baktı ve: 
- Merhamet etmeyene merhamet edilmez. buyurdu. (Buhari, Edeb, 18; Müslim, 
Fedâil, 65) 
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Bu iki yaşlı dede ve nine sizin okulunuza torunlarını ziyarete gelselerdi, siz de onları 
kapıda görseydiniz, onlara nasıl davranırdınız? Niçin beklerdiniz? 


sesssssssseesss8888ee0s00ssee...00e.s00e....0eee......eee.e......eee.......eee.....eee.......e....e.e...e.ee. 





s.s.s... ..s0e8.28..0.880ee.ee.........s...0.......................e.......e.........e..........e..................e..e2.....1e.e.ee 





| 
< 


Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.), 9 yaşlarında henüz küçük bir çocukken 
amcası Ebu Talib'in yanında yaşamaya başlamıştı. Çünkü babası, annesi ve dedesi bir 
bir vetat ederek bu dünyadan göçüp gitmişlerdi. Ebu Talib ve hanımı Fatıma'nın sekiz 
çocukları vardı. Yetim kalan Peygamberimizi de kendi çocukları gibi sevip bağırlarına 
basmışlardı. Peygamberimiz, yengesi Fatıma'yı vefat eden annesinin yerine koymuştu. 


Bu iyi kalpli kadın onu çocuklarından hiç ayırmaz, her zaman şetkatle davranırdı. 











—. 


Sevgili Peygamberimiz kimseyi üzmeyen, SÖZ 
dinleyen bir çocuktu. Büyüklerine saygı, küçüklerine sevgi doluydu. Ne zaman sofraya 
otursalar, sessizce yemeğin konmasını bekler, bazı çocuklar gibi kimseyi itip kakmaz, 
nazikçe önünden yerdi. Yemeği beğenmese 


bile söylemezdi. Onun bu edepli davranışları 





yengesi Fatıma'nın gözünden kaçmazdı. Yemek yaptığında önce Peygamberimizi gözetirdi. Eğer O, yemekte yoksa 

mutlaka yemeğini ayırırdı. Peygamberimiz de kendisine bir anne gibi davranan yengesini 
çok sever, ona “anne” diye seslenirdi. 

Derken Hz. Muhammed (s.a.s.) büyüdü. Yetişkin bir delikanlı oldu, sonra evlenip 
yuva kurdu. HO yaşına gelince Yüce Rabbimiz ona peygamberlik verdi. O artık insanları 
Allah'a kulluğa çağıran kutlu bir elçiydi. Önce akrabalarına giderek onları İslam'a çağırdı. 
Akrabalarının çoğu onu yalanlarken yengesi Fatıma ona ilk inananlardan oldu. 

Aradan yıllar geçse de Peygamberimiz, kendisine annelik yapan bu iyi kalpli yengesini 
hiçbir zaman unutmadı. Sık sık ziyaretine giderek halini hatırını sordu. Bir şeye ihtiyaçları 
olduğunda amcasının ve yengesinin yardımına koştu. Bir keresinde Mekke'de kıtlık olmuş, 
Ebu Talip çocuklarına bakmakta zorlanmıştı. İşte bu darlık zamanında Peygamberimiz 
amcasının oğlu Hz. Ali'yi yanına alarak onun bakımını üstlendi. Böylece kendine küçük 
yaşta sahip çıkan çok sevdiği amcasına minnet duygusunu göstermiş oldu. 

Fatıma (Allah ona rahmet etsin) hicretten dört yıl sonra Medine'de vefat etti. Peygamberimiz yengesinin ölümüne çok üzüldü. Sırtındaki gömleği çıkarıp vererek bunun 
yengesi için keten yapılmasını istedi. Cenaze namazını da kendi kıldırdı. Onun çok üzüldüğünü gören ashabı “Ya Rasulallah! Sizin bu kadına tutumunuzu başka hiçbir kimseye 
gösterdiğinizi görmedik.” dediklerinde Peygamberimiz: “O benim annemden sonra 
annemdi. Amcam Ebu Talib'den sonra, bu kadıncağız kadar bana iyiliği dokunan bir 


kimse olmamıştı.” buyurdu. (İbn-i Esir, Üsdü'-Gâbe, Vll, 303-304 kaynaklarından alınarak 


s2 , 


hikâyeleştirilmiştir.) 














“Ah bu anneler! Her şeye karışmasalar olmaz. Küçükken, ödevini yaptın mı? Düzgün otur, güzel konuş. Tanımadığın kimselerle konuşma. Neden geç kaldın? Dışarıda yeme... 
Devamlı konuşurlar. İşin ilginç yanı büyüseniz de değişmezler. Aynı şeyleri söylemeye devam edip dururlar. Bu zamanda en iyisi ayrı eve çıkmak...” 

İşte bu düşüncelerle küçük bir daire tutmuş rahat rahat yaşıyorsun. Yine yoğun ve 
gergin bir günün sonunda işten eve yorgun argın geldin. Tam bir şeyler yiyip dinleneyim 


derken, telefon çalıyor, annen: 






























Evladım geldin mi? İşte başladı sorgulama... 

- Geldim anne. 

- Yemeğini yedin mi? 

- İzin verirsen yiyeceğim. 

- Evladım çok özledim seni. 

- İşlerim şu sıra çok yoğun, azalsın gelirim. 

-Bak pek iyi değilim şu sıralar, gel bir ara evladım. 

İşte ilgi çekmek istediğinde hep aynı şeyi yapar; hastalık bahanesi!.. 

- lamammmm!.. 

- Yemeğini yedin mi? 

- Yiyeceğim dedim yal 

- Bu kadar geç vakte bırakma hastalanırsın evladım. 

- Anne ben koca insan oldum; bilmiyor muyum neyi nasıl yapacağımı? Tamam kapatıyorum. 

İnsanı böyle çileden çıkarıyorlar. Tam tabağı eline alıyorsun, tekrar telefon çalıyor: 

- Kızma evladım ben seni düşündüğüm için. 

- Düşünme anne! Düşünme! Zaten yorgunum, sinirliyim. Bir de seninle uğraşmayayım. 
Lütfen bugün son görüşmemiz olsun, kapatıyorum... (ii 

Bir şeyler atıştırıp çayını alıp uzanıyorsun ki yine telefon; annen. Teletonu meşgule 
alıyorsun, anlasın artık. Tekrar çalıyor, sessize alıyorsun. Tekrar çalıyor, eee bu kadar 
da olmaz. Telefonu kapatıp televizyondaki eğlence programını seyrederek yorgunluk 
atıyorsun. 

Sabah telefon çalıyor, yine annen. “Ne var!..” Telefondaki ses “Lütfen hemen gelin, 
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hemenl!..” diyor. Bu annene temizliğe gelen hanımın sesi... Koşuyorsun eve. Gittiğinde 
anneni ambulansa bindiriyorlar. Komşular toplanmış; “İlaçları bitmiş kadıncağızın öyle 
saygısız bir evladı var ki ağzını açıp söyleyememiş bile zavallıcık. İnsan anasına gelir bir 
hatırını sorar, tüh tüh tüh..” Şaşkın bir hâlde “Anne!..” diye seslendiğinde annen, “Seni 


rahatsız etmek istemedim, üzülme evladım.” diyerek gözlerinden yaşlar akıtsa; 


Ne hissedersin? 






“Cennet annelerin ayakları altındadır.” (Mesâi, Cihâd.6) hadisini okuyunca, ona yaptığın 
bunca saygısızlıklardan sonra huzurlu musun? Bundan sonra annen için neler yapabilirsin? 





sesssss...es8se8888088008080e88ee1e....0eee......ee.ee.......e......e...e......e.......e....ee. 





Bir toplulukta Allah Resülüne (s.a.s.) güzel bir içecek ikram etmişlerdi. 
Sevgili Peygamberimiz ondan bir miktar içti. Yanındaki sahabilerine de 
ikram etmek istedi. Bu esnada sağ tarafında bir çocuk, sol tarafında ise 
ashâbın büyüklerinden yaşlı kimseler oturuyorlardı. Peygamberimiz her 
zaman ikram etmeye sağ taraftan ve büyüklerden başlardı. Ancak bu 
sefer sağında oturan bir çocuktu. Çocuğa son derece saygıyla ve nezaketle sordu: 
- Oğlum, izin verir misin, bu içeceği önce şu büyüklerine vereyim? 
Çok akıllı ve ince düşünceli olan çocuk şu harika cevabı verdi: 





- Ey Allah'ın Resülü, önce büyüklerime ikram etmenize saygı duyarım 


ama sizin bana mübarek elinizle ikrâm edeceğiniz nasibimi de kaçırmak istemem! 


Bunun üzerine Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) gülümseyerek mübarek elindeki içeceği ona ikram etti. (Buhâri. Eşribe, 19) 


Böylece akıllı çocuk, saygı sınırlarının dışına çıkmadı, Sevgili Peygamberimizin elinden meşrubat içme fırsatını da kaçırmadı. 


Ne muhteşem bir muhabbet, ne harika bir hürmet örneği değil mi? 








b Şu 


Gönüllü olarak yaşlı, 
saygılı ve saygısız çocuk 
rolüne girmek isteyenler 


& e ayağa kalkar. 
a ik © Yaşlı arkadaşlarımıza 
ürüyebilmeleri için değ- 
GM Ear ee 
nekleri verilir. Tek ayak 
Ud » 


i üzerinde ve kambur şekilde dururlar. 
-—.. © Tabii yapmak zorun- 


da oldukları işler de ü- 





zerlerinde birer yük. Çeşitli ağırlıkların üzerine; bulaşık yıkamak, yemek, ev temizliği, ütü yapmak... gibi işler 
yazılarak bir torbaya konur. Bu yükler yaşlımızın sırtına yüklenir. 
© Şimdi oda ya da sınıfın bir ucuna yürüme vakti. 
© Saygısız çocuklar koşturup oyun oynarlarken dikkatsiz bir şekilde yaşlılara çarpar, 
toplarını atar, bir de üzerine “Oyunumuzu bozdun, hızlansana be adam!” diye söylenirler. 
© Yaşlılar kendilerine saygızca davranan çocuklara içlerinden gelen duayı ederler. 
© Yaşlıların geri dönmesi gerekecek. Bu sefer saygılı çocuklar gelir. Herkes yaşlıların 
yüklerinden bir tane alır ve yardım eder. Varılacak noktaya bırakır. 
© Yükler bitince “Başka ne yapabiliriz ?” diye sorulur. 
© Elinden tutarak karşıya geçirmek, güler yüzle hatırını sormak, muhabbet etmek, bir 
ihtiyacı olup olmadığını öğrenmek, gibi öneriler bulunur ve uygulanır. 
© Yaşlılar kendilerine saygıyla yaklaşan çocuklar için içlerinden gelen duayı ederler. 
© İlk önce saygısız çocuklar yaşlı olacak şekilde roller değiştirilerek drama tekrarlanır. 
Drama sonunda, Zor ve gücünüzün yetmediği anlarda size yardım edilmesi nasıl bir 
duygu? 
Tüm zorluklara rağmen karşıya geçmeye çalışırken iteklenip azarlanınca ne hissettiniz? 


Yaşlılardan nasıl dua almak daha güzel? Neden? Soruları üzerine konuşulur. 











a) Anneme dışarı çıkarsa baş ağrısının geçeceğini söylerdim ve 
ısrar ederdim. 

b) Dışarı çıkamadığım için çok üzülürdüm. Vakit geçirmek için 
televizyon izlerdim. 

c) Babam evde ise ondan beni gezmeye götürmesini isterdim. 
d) İsteğimden vazgeçerdim ve başı çok ağrıyan anneme yardım 
etmeye çalışırdım. 





a) Önemli bir sınavım olduğunu söyler, çekici kendisinin almasını 
hica ederken. 

b) Babama yardım edebilmek için çekici getirirdim, sonra da ders 
çalışmaya devam ederdim. 

c) Anneme seslenirdim ve çekici onun getirmesini isterdim. 

d) Çekici ancak dersimi bitirdikten sonra getirebileceğimi söylerdim. 


adi 


a) Televizyonu kapatıp hemen odama giderdim. 

b) Gelen annemin misafiri olduğu için, televizyon izlemeye devam 
ederdim. 

c) Annemin arkadaşına güler yüzle “Hoş geldiniz” der, gerekirse 
televizyonu kapatırdım. 

d) Televizyon izlediğim için annemden arkadaşı ile mutfakta oturmalarını isterdim. 


UN e 








a) Selam verip “Kolay gelsin.” derdim ve apartmandan çıkardım. 
b) Hiçbir şey söylemeden apartmandan çıkardım. 

c) Gördüğüm kirli yerleri ona söylerdim ve apartmandan çıkardım. 
d) Düşmemek için, apartmandan çıkana kadar parmak uçlarıma 
basarak yürürdüm. 


a) Teyzeye hiçbir şey söylemeden suyumu satın alırdım ve hemen 

arabaya dönerdim. 

b) Teyzeden izin isteyip suyumu satın alırdım ve arabaya 

dönerdim. 

c) Teyzeden biraz acele etmesini isterdim. 

d) “Of” diyerek teyzeye sıkıldığımı hissettirirdim. Böylece acele 
etmesini sağlardım. 








a) Sanki ilk defa dinliyormuş gibi dinlerdim ve onunla konuşurdum 
ki kalbi kırılmasın. 

b) Aynı şeyleri tekrar tekrar dinlemek canımı sıkardı ve bunu biraz 
belli ederdim. 

c) Onu dinliyormuş gibi yapardım ama başka şeylerle uğraşırdım. 
d) Bunları daha önce anlattığını, artık başka şeyler anlatmasını 


söylerdim. 





a) Sınıftan, öğretmen çıktıktan sonra çıkar. 





b) Derste parmak kaldırıp söz alarak konuşur. 
c) Öğretmenini okulun dışında bir yerde gördüğü | 
zaman, selam verip onunla konuşur. İs 


d) Derste arkadaşıyla sohbet eder. 


Büyüklerime 
Saygılı Davranırsam 





Hiç eskimeyen ve Etrafım beni seven Büyüklerimden 
daima yanımda olan insanlarla dolar aldığım hayır duaları, 
dostlarım, sımsıcak ve kendimi mutlu beni tehlikelerden 

ilişkim olur. hissederim. korur. 


Herkes tarafından İnsanlara saygılı 
takdir ile anılır, örnek davrandığım için, vicdanen 
gösterilirim. rahat ve huzurlu olurum. 


Allahımın sevdiği, 


cennette çeşitli İnsanlar beni sever 





süprizlerle Ö ve adımı saygıyla 
ödüllendirdiği bir kul © anar. 
olurum. 
Kaliteli Saygılı davranışlarım, 
bir hayatım hayatta başarılı olmama 


ve çevrem olur. ve yükselmeme yardımcı 


olur. 


Büyüklerime 
saygılı Davranmazsam 





Dostluklarım e Kimse bana 
: İstenilmeyen İ 
kısa sürer ve j saygı ve sevgiyle 
İ ve sevilmeyen biri 
arkadaşlarım beni terk bakmaz. 
olurum. 
ederler. 


ir Üzerimde biriken 
e haklar ve kırılan kalpler Vi 
anan büyüklerim ve 
beni cennetten 





küçüklerim olmaz. a, 
uzaklaştırır. e 


Çevremde saygısız 


Rabbimin 
kl insanlar, birikir 
sevgisini 
| kıymetsiz ve seviyesiz 
kaybederim. 
bir hayatım olur. 
Yaptığı reketler 
mi otığım hareketl 


zelil yüzünden üzülen insanlar 
| zamanla vicdanımı 
yalnızlaşır anlaşılmayan 
in rahatsız eder, kendimi 
kötü hissederim. 
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Sevgili Peygamberimiz büyüklerimize saygı göstermeye o kadar ö- 






nem vermiştir ki, onlara saygıda kusur etmeyenlere şu özel duayı et- 


MİŞLİK: 


“Ana babasına iyilik yapan ve saygı gösterene ne mutlu! Allah Teâlâ o 


kişinin ömrünü artırsın!” (Heysemi, Vlll, 137) 
Hayatın en zorlu şartlarında bir toz konmasın diye bizim için canını, 
malını, ömrünü harcamış olan anne ve babamızın; dede ve ninemizin 
hakkını ödeyebilmemiz, hiç mümkün müdür? 
Peygamber Efendimiz, “Hiçbir evlat, babasının hakkını ödeyemez....” (Müslim, 
İtk, 25) buyurarak büyüklerimize saygılı olmamızı ve onlara hizmet ederek onların 


gönlünü almamızı istemiştir. Böylece onlar bize gönül huzuruyla haklarını helal 


etsinler... 








Ayna 
ve 
Görüntü 








ei 





Amaç: Saygı karşılıklıdır, saygı göstermek ve buna karşın saygıyı hak etmek gerektiğini fark eder. 

“Öğretmen sınıfı ikili gruplara ayırır. 

w Gruptaki öğrencilerden biri ayna rolünde diğeri aynaya bakan kişidir. 

o Ayna olan çocuk arkadaşının yaptığı hareketlerin aynısını yapar. 

w Öğretmen aynaya bakan çocuktan gülümsemesini, tokalaşır gibi el uzatmasını, seni 
seviyorum demesini, öpücük atmasını ister. 

Ayna rolündeki çocuk da bu yapılanların aynısını yapar. 

“JÖğretmen başka bir gruptaki diğer bir çocuğa, aynaya kızgın kızgın bakmasını, 
bazı saygısız davranışlarda bulunmasını, senden nefret ediyorum, gibi kırıcı sözler söylemesini ister. 

© Ayna rolündeki çocuk da bu yapılanların aynısını yapar. 

(Drama bu şekilde bütün sınıfa yaptırılır. 

“J Aynı drama boy aynası yardımıyla da yapılabilir. Çocuk aynanın karşısında bu davranışları tekrarlayabilir. Öğretmen bu dramayla saygının karşılıklı olduğunu, karşımızda- 


ki insana nasıl davranırsak, onun da bize aynı şekilde davranacağını vurgular. 





Allah'ın Güzel Isimleri 





el - Aziz ij 


Allah'ın bir ismi de el - Aziz'dir 

el - Aziz, çok kıymetli, değerli ve saygı duyulan demektir. Asla saygınlığını 
yitirmez. İnsanların her türlü saygısız davranışlarına büyüklük gösterir ve onları 
hemen cezalandırmaz. Hatalarını anlayıp, dönmeleri için zaman tanır. 

Allah Aziz'dir. Öyle saygın ve şereflidir ki yarattığı bütün varlıklar O'nun 
sözünü dinler. Örneğin, dünyamızı ısıtıp sıcacık yapan güneşi ele alalım. Güneş 
ateşten koskocaman bir toptur. Isı bakımından çok ama çok güçlüdür. Öyle ki 
dünyamıza bir santimcik yaklaşacak olsa her şeyi kasıp kavurur ya da birazcık 
uzaklaşsa her yer buzullaşır. Ama bunların hiçbirisi olmuyor değil mi? Çünkü 
güneş Allah'ın sözünden dışarı çıkmaz. Rabbini dinleyerek yeryüzündeki bütün 
canlılara hizmet etmeyi sürdürür. Oysa biz ne kadar zengin, ne kadar güçlü 
olursak olalım güneşe bunları yaptırabilir miydik? İşte Aziz olan Allahımız, sadece güneşi değil, hayvanları, bitkileri, dağları, taşları bizlerin hizmetine vere- 


rek ne kadar saygın olduğunu gözler önüne seriyor. 
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Peki ya biz insanlar? Aziz olan Allahımıza gerektiği gibi saygı duyup O'nun rızasını kazanmak için çalışıyor muyuz ? Yüce Allah 
tıpkı güneşin dünyamıza hizmet etmesi gibi bizim de görevlerimizi 
yerine getirmemizi ister. Peki nedir insanın en başlıca görevi? Tabii ki 
Rabbini bilmek ve O'na kulluk etmek. Rabbimizin emirlerini yerine gitirip 
yasakladığı şeylerden uzak durmak. Unutmayalım ancak Allah'ını seven ve 
sayan insanlar O'nun rızasını kazanabilir. Akıllı insan hiç Allah'a karşı gelir mi? 
Allah'a karşı gelmek en büyük saygısızlıktır. Allah'tan uzaklaşan kimseler sürekli hata yapar. Zamanla tüm saygınlıkları gider ve yalnızlaşırlar. Fakat Allahımız öyle Aziz'dir ki, saygısız tavırların tümüne kızıp da “Sizden adam olmaz.” 
diyerek herkesi cehenneme atmıyor. Hatalarını anlamaları için sabırla bekliyor. 
Hata yapıp ancak yanlışını anlayarak pişman olup tövbe edenleri bağışlıyor. 

Ne mutlu ki el - Aziz ismini bilen Müslüman insan Rabbine küçücük bir say- 





gısızlık etmek istemez. Bütün kalbiyle Allah'ı sever ve verdiği nimetlere şükreder. İşte asıl saygı budur. 
Rabbini sevmeyen ve dinlemeyen insanlar ise kaybedenlerden olur. Ahirette Allah'ın sevmediği bir insan olmak mı? Aman Yarabbi, ne kötü bir son!.. 
Bizler Rabbimizin el - Aziz ismini çokça anarsak, O'nun gibi daima galip olur, 
yenilmeyiz. Herkesin saygı duyduğu, sözü dinlenen kişilerden oluruz. 











eli - Hâlık 
gi - Bari 
gi - Musavvir 
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Allah her şeyi yoktan yaratan el- 
Hâlık tır. el - Bâri olan Allah her şeyi bir 
düzen içinde yaratırken el - Musavvir 
ismiyle her varlığa ayrı bir özellik ve 
şekil vermiştir. Bu üç isim Allah'ın tüm 
varlıkları birbirinden farklı ama uyum 
içinde yoktan var ettiğini anlatır. 
Örneğin, dünyada bir milyar üç yüz 
elli bin hayvan türü yaşıyor. Bunların 
hepsi birbirinden tarklı olmasına 
rağmen dünyaya zarar vermeden 
güzelce yaşarlar. Allah, bu isimleriyle 
tüm farklılıkları sevgiyle sarar, bizlere 


örnek olarak sunar. 


gi - Celil 


Allah celal sahibidir. Ululuk ve 


büyüklük O na mahsustur. Allah ın 
ne kadar büyük ve kıymetli olduğu 
herkes tarafından bilinen ve kabul 
edilendir. Dünyadaki tüm çiçeklerin 
şekil, renk, desen ve kokusunun farklı 
olması, tüm hayvanların yiyeceklerini 
Allah tarafından sağlanıp, aç 
kalmamaları, engin denizler ve 
geniş gökyüzü O'nun Celil isminin 
yansımasıdır. Bunca şeyi hiçbir 
haksızlık, karışıklık olmadan yapar. Bu 
bize gösterir ki en büyük saygı Allah'a 


duyulur. 








el - Hatid, güzel işler yapmayan 
ve saygısızca kötü davranışlar gös- i , L 
ye ği iç el - Aziz olan Allah ım, bizleri 
terenleri alçaltan, demektir. Alla- 
. | , küçük düşürme. Her zaman iyi 
hımız dünyamıza ve insanlığa zarar 
veren ve hatalarını düzeltmeyen 


insan olmayı ve sevgi, saygıyla 
kimseleri sevmez. Zamanı gelince 


anılmayı nasip eyle! 
hepsini cezalandırır. er - Râfı, iyilik, 
güzellik, sevgi ve saygıyla hareket 
edenleri yükselten demektir. İçimize bir sıkıntı geldiğinde, “Bir hata 
mı yaptım, birini mi üzdüm.” diye 
düşünürüz değil mi? İşte böyle 
zamanlarda hatalarımızı düzelterek 
Allah'a dua edersek er - Râfi ismiyle 
içimiz rahatlar ve düştüğümüz zor 


durumdan kurtuluruz. 
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Hayırlı evlat olmanın en güzel örneği 


Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin 
bahçesinde yaşanıyor. 

Fakültenin Gastroenteroloji Bölümü 
Yoğun Bakım Servisi'nde, 12 Nisan'dan beri 
tedavi gören Hüseyin Aslan'ı (83) oğulları 
HO gündür yalnız bırakmıyor. Yaşları 25 
ile 6O arasında olan altı vefakâr evlat, 
hastane bahçesine getirdikleri kamyonetin kasasında yatıp kalkıyor, yemek yapıp, 
çay demliyorlar. 
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Bölge illerinden gelen hasta refakatçilerine de ikramda bulunuyorlar. 

Diyarbakır'ın merkeze bağlı Seyran 
köyünde ikamet eden Hüseyin Aslan'ın 
en büyük oğlu Hasan Aslan (60), “Bugün 
burada değil de evde olabilirdik. Ama 
babamız bize ana babaya saygı ve sevgi gösterilmesi gerektiğini öğretti. Onun 
için de buradayız.” derken; en küçük oğlu 
Harun Aslan ise babalarına moral vermek 
için bir arada bulunduklarını söylüyor. 















Bir Çocuk, 
bir gün doğar 
bir anneye gülümser 
Bir babaya atam der 
Bİr öğretmeni izler 
Bir yaşlıyı sevindirir 















Sev say, | Bir büyüğüne yardım eder 
SAY sev bir Allah”, dinler 
S€v seyil İki cihanda rahat ederl 
Say sayıl, 
sımsıkı sarıl, 







Saygıyla anıl 
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Saygıyı Hak Eden En Özel İnsan 
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Sevgili Çocuklar, saygılı davranmak değer bilmektir, takdir etmektir. Siz değer bilirseniz siz- 


in de değeriniz bilinir. O hâlde “Saygıyı Hak Eden En Özel İnsan” kartı hazırlayalım. Büyüklerimizin 


emeklerinin hakkını verelim. Onları mutlu edelim. 

Sizin hayatınızda saygıyı en çok kim hak ediyor? 

Yukarıdaki kartı süsleyerek ona hediye edelim. Büyüklerinizin emeğinin boşa gitmediğini 
onlara gösterelim. 








Çalışkan Arı, “Mecbur değilim.” demiş. “Çiçekten çiçeğe uç-maya, 


şita dağıtan bal yapmaya. Mecbur değildim ama YAPTIMMI” demiş. 
Uçmuş gitmiş tarlalara... 

Uğur Böceği, “Mecbur değilim.” demiş. “Ayaklarımla bitki tozu 
taşımaya, insanlara uğur saçmaya. Mecbur değildim ama YAP- 
TIMMP demiş. Konmuş, Keloğlan'ın penceresinin pervazına... 

Gıtgıt gıdak Tavuk, “Mecbur değilim.” demiş. “Yumurtlayıp durmaya, etimle insanlara güç, kuvvet olmaya. “Mecbur değildim ama 
YAPTIMM!I” demiş. Koşmuş gitmiş kümesinin bir kenarına. 

Bunları duyan Keloğlan da “Mecbur değilim.” demiş. “Kü-çüklerimi 
sevmeye, büyüklerimi saymaya, hayvanlara iyi dav-ranmaya. 
Mecbur değildim ama YAPTIMM!” demiş. 


Yazdırmış adını cennetin kapısına... 

















Tenetfüste sınıf kapısını açıp içeri / 
gireceksiniz. Arkanızda, sınıfa girmek isteyen ( (0 (0 
eleldanımlallalr4laKol(e(ifefileiMreld Gla Vİ: 
yapardınız? 


a) Korkardım. Bu nedenle de hemen geri çekiilcelinni 

e) Kecterlülierolloğ <olaral gaierzi Sİllgikojşrefskofo|gaavıa'aiallı01l9 
SiieliyerelidanresilelN eta diziden) 

o MefeltamatiallmnK alır Melirerte'NTelsKer- gets Nilg 
eligera Yeldrelelderolir.irialirola) 

ebO/şTer-i eta er-i(eleliTelleiTalı e olaTer-MoYcla 
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EfelferMilildild <a eTzlorz'alr4laN ol dizi d izin 
ekil <ieeriakeralellelişiKerelde(0/a0YAM Nİ: 
yapardınız? 


a) Tanımamış gibi davranırdım ve yoluma de- 
Vel elirelinni 


b) Konuşmamak için karşı kaldırıma geçerdim. 


c) Selam verip hatırını sorardım. 


d) Babamın arkadaşı benimle konuşursa, ben 


el-MolalileieMdolaliriide(iiı0) 




















Seyrek git sen (sıkça 













ayaküstüne: 






Saygı gösterilecek kişiye 






saygıyla karşılanmak isti saygısızlık yapmak çirkin bir 


orsan, Iınsanları düşünce- 
J arı düş davranıştır. 
sizce rahatsız etme, saygı 


göster. 


Ulular köprü olsa 
basıp geçme: 


Büyüklere saygıda 
çok dikkatli olmalı. 














Her şey incelikten kırılır, 
insan ise kabalıktan kırılır: 


Eşyalar ince ve zayıf nokta- 


larından kırılır. İnsanın ince 






noktası ise kendisine saygısız 








davranılmasıdır. su küçüğün, söz büyüğün: 
Geleneklerimiz ve dinimiz, güçsüz ve dayanıksız oldukları için 
önce küçüklere sevgi ve ilgiyle 
yaklaşılmasını emreder. Saygıda 
ise önceliği büyüklere verir; çünkü 
çocuğun bütün ihtiyaçlarını 
onlar karşılar. 



















Saygı duymak 
(saygı beslemek): 


Birine ya da bir şeye samimi 
olarak saygılı davranmak. 


Baş üstünde yeri var: 









Büyük bir saygı 


ağırlama. 





Sıra saygı gözetmek: 


Kişilerin birbirine karşılıklı 
saygı göstermesi. 


Başımla beraber: 





Saygı ve 
memnunlukla 
karşılama. 


Baş tacı etmek: 





Büyük saygı 
göstererek, çok 
değer vermek. 




















ve içtenlikle karşılama ve 





nonapa ağn 





mllohule izle elalollel le 
o lelsla ap whole 
KE EE ağ 
—İzlalnpall e lol) slelulo 
sozle lez ae 
simle->le (sleek > 
> “evla oğlu la 


sole) slmlar s5) >lalu zilan 
zel male (> lala oluo 
oulu uzlevlazama 
—ouzlo o alalasialo0 
ou 2-5 e0lo selma > 
ozele elele 





İTİBAR ETMEK 


EDEPSİZ 
TERBİYE 


DEĞER BİLMEK NEZAKET 


HAYASIZ 
UKALA 


SAYGI DEĞER 


KÜSTAH 


ZARAFET 








EPEDİL — İyi ahlaklı terbiyeli kişi 





AFEVLI — Sevgisi ve dostluğu sürekli olan kişi 


AYAHLI — Utanma duygusu olan kişi 


KARMETHÜR— Saygılı 


RAKİB — Davranış, düşünce, duygu bakımından ince nazik kişi 





AKBA — Terbiyesiz nezaketsiz kişi 


TIRAH MAKSAY —- Kişilere karşı gösterilmesi gereken saygı kurallarına uymak 


BİLCEN — Yalnız kendini düşünen kişi 





ZAMANIU — Utanması olmayan kişi 


Hadis-i Serif 

















Eslenceli Test 1 Cevap Anahtarı 
ld - 2b - 3c - Ha - 5b - 6a- /d 


Değerli Test 2 Cevap Anahtarı 
la /p— > e b - Gc Vb 


Bulmaca Cevap Anahtarı 
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Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşı sebebiyle saygı gösterirse, 
Allah da onu yaşlandığında mutlaka saygı gösterecek kimselerle karşılaştırır. 
(Tirmizi, Birr, 75) 


Bilmece Cevap Anahtarı 
1. Kibar 2. Kaba 3. Vefalı 


Evir Çevir Bul Cevap Anahtarı 





Hadis-i Şerif Cevap Anahtarı 


BÜYÜĞÜM ÜlzlE 


(Tirmizi, Birr, 15) 








